Protestantse Gemeente Schipluiden

Zondagsbrief Dorpskerk: 1 november 2020 15¢€ jaargang nr. 6

Kleur van de zondag: Groen

Ochtenddienst: Viering Heilig avondmaal

Aanvang: 10.00 uur

Voorganger: Ds. E. Dibbets- van der Roest
Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie
Organist: Jeanne Bouwmeester

Avonddienst: H.A. en dankzegging
Aanvang: 19.00 uur

Voorganger: Ds. E. Dibbets- van der Roest
Organist: Hans de Rie

Gebedspunt:

Laten we bidden voor een goed verloop van de
verkiezingen in de Verenigde Staten van
Amerika, a.s. dinsdag.

Vandaag zingen wij:
psalm 46: 1, 3

psalm 43: 3,5

lied 751: 1, 4,5
luisterlied: lied 388
lied 340b ( gesproken)
lied 405: 1

lied 382: 1

lied 968: 1, 4, 5

15t Schriftlezing: Mattelis 25: 1-13 (NBV)
gelezen door Gerard v.d. Berg

!Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn
als met tien meisjes die hun olielampen hadden
gepakt en eropuit trokken, de bruidegom
tegemoet. 2Vijf van hen waren dwaas, de andere
vijf waren wijs. ®De dwaze meisjes hadden wel
hun lampen gepakt, maar geen extra olie. “De
wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook
olie in kruiken bij zich. *°Omdat de bruidegom op
zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en
dommelden ze in. ®Midden in de nacht klonk er
luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem
tegemoet.” 'Dat wekte de meisjes en ze brachten
hun olielampen in orde. 8De dwaze meisjes
zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie
olie, want onze lampen gaan al uit.” °De wijze
meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te
weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een
verkoper en koop zelf olie.” 1°Terwijl zij op olie uit
waren, arriveerde de bruidegom, en zij die
klaarstonden gingen met hem naar binnen voor
het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd.
1Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes.
Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” ?Maar
hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” 3

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op
welke dag en op welk tijdstip hij komt.

Vier thuis mee

Om de beleving van het avondmaal thuis te
versterken is het raadzaam om voor het luisteren
naar de uitzending van de dienst alvast wat brood
en wijn/druivensap klaar te zetten. Als we in de
kerk brood en beker delen, kunt u thuis meedoen.
Op afstand zijn we dan toch verbonden met
elkaar, één in de Geest van Christus.

Uitleg bij de viering van de maaltijd van de
Heer

In het heilig Avondmaal gedenken wij hoe onze
Heer en Heiland Jezus Christus in de wereld is
gekomen om ons te verlossen. Wij vieren en
gedenken hoe Hij geleefd heeft ten bate van
anderen, zonder voorbehoud, ten einde toe.
Onschuldig is Hij ter dood veroordeeld, tot de
dood op het kruis. Voor ons is Hij gestorven en
begraven. Op de derde dag is Hij opgewekt uit
de doden en nieuw leven heeft Hij gebracht:
verzoening voor allen die gebukt gaan onder
het juk van zonde en dood. Vele malen heeft
onze Heer gegeten en gedronken met
tollenaars en zondaars, met al wie zijn leven
wilde delen, met zijn vrienden, zoals in die
laatste nacht, toen Hij een teken heeft gesteld
van zijn eindeloze liefde en trouw en zichzelf
gegeven heeft als brood voor de wereld. Aan
hen die Hem zo lief waren, en ook aan ons,
heeft Hij de opdracht gegeven om te doen wat
Hij gedaan heeft: brood en wijn - tot zijn
gedachtenis. En zo nodigt Hij ons hier en nu
aan zijn maaltijd, een vreugdemaal voor heel
het volk van God. Ja, van oost en west, van
noord en zuid zullen de volken der aarde
komen en aanzitten in het koninkrijk van God.
Laat ons dan delen in het feest dat de Heer
voor ons bereid heeft. Komt en nadert tot deze
tafel, de tafel des Heren, waar het brood ons
zal verzadigen en de wijn ons hart verheugt.

Aanwijzingen voor de viering

Na de nodiging zal iemand aanwijzen welke rij
aan de beurt is om naar voren te komen. Er wordt
van achter naar voren gewerkt. U komt via het
tussenpad naar voren en via het zijpad langs de
Zijdeur kunt u weer naar uw plaats terug lopen.
Let op de onderlinge afstand van 1,5 meter.
Wacht zonodig even op elkaar. Brood wordt
aangereikt met een tang. Wijn of druivensap staat
klaar in kleine bekertjes, die u zelf mag pakken.



Na gebruik mag u het bekertje in de daarvoor
bestemde bak doen. De collecte is bij de uitgang.

Avonddienst

In de avonddienst zullen we naast de voortzetting
van en dankzegging voor het heilig avondmaal
ook aandacht geven aan hervormingsdag (31
oktober). Schriftlezing zal zijn: Openbaring 21: 1-
8 met als thema: ‘Alles maak ik nieuw!

Dankdag

De coronatijd geeft een eigen kleur aan deze
dankdag. Alles was anders dit jaar, niets
vanzelfsprekend en velen hebben het
economisch zwaar. De leegte die het coronavirus
liet voelen in straten, op werkplekken en in heel
de samenleving doet denken aan Habakuk 3:16-
19, ‘Al zou de vijgenboom niet bloeien’ ‘toch zal ik
juichen’. Danken en juichen is niet
vanzelfsprekend op deze dankdag. Bij de leegte
van de coronatijd en lege stoelen in de kerk
kunnen gevoelens van onrecht en
machteloosheid opkomen. En toch stamel je een
dankgebed, want we leven met Gods toekomst
voor ogen waarin aan ieder recht gedaan wordt.
Naast Habakuk zullen we ook lezen uit het
evangelie: Mattets 20: 1-16, de gelijkenis van de
werkers in de wijngaard. Kom naar de kerk op
woensdagavond 4 november a.s. of luister mee.
De dienst begint om 19.30 uur. Er wordt
aansluitend geen gemeenteavond gehouden.

Verkiezing ambtsdragers

In januari eindigt de termijn van een aantal
kerkenraadsleden. U ontvangt binnenkort in een
brief informatie daarover met een uitnodiging om
namen voor te dragen om deze functies weer in
te vullen. Houd dus de brievenbus in de gaten.

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 25 oktober zijn de
gegaan naar: fam. M. v. Eijk, Windrecht 14 en
mevr. M. Zeeuw -de Vries Leeuwerik plantsoen 1.

Toelichting collecte diaconie:

We verwachten ondanks de problemen waar we
op dit moment voor staan avondmaal te kunnen
houden in een verantwoorde vorm.

We gedenken het lijden en sterven van Christus
en dat dit ons een toekomst biedt.

Juist nu zijn er vragen hoe het verder moet, maar
blijken er toch vaak ook weer oplossingen te zijn
op plaatsen en momenten waar je het niet had
verwacht.

Dat gebeurd toch door om te zien naar elkaar via
een telefoontje een kaartje of een opmerking van
“‘Hou de moet er in “.

Dit zijn ook de zaken welke de Tien al vele jaren
uitstraalt naar de wereld via haar projecten.

Met de hulp van God is veel mogelijk en daarom
is de avondmaal collecte bedoelt via de Tien.
Ditis voor mensen welke mede ondersteund
worden via de projecten van onze Tien
Westlandse kerken.

Giften zijn van harte welkom op reknr.
NL83RABO0146831535 t.n.v. Diaconie Prot.
Gem.te Schipluiden o.v.v. De Tien.

De diakenen

Kindernevendienst

Vanwege de coronamaatregelen zal de vorm van
de nevendienst er voorlopig iets anders uitzien.
We willen graag voorkomen dat de kinderen
tweemaal door de banken en de zaal tijdens de
dienst lopen, daarom hebben we gekozen om,
eens in de twee weken, een nevendienst tijdens
de gehele dienst de houden. U kunt uw kind(eren)
aan het begin van de dienst naar het baken
brengen en aan het einde van de dienst weer
ophalen. De komende nevendiensten zullen
plaatsvinden op: 8 en 22 november, 6 en 20
december.

Kopij Zondagsbrief:

Berichten voor de zondagsbrief van 8 november
2020 kunt u sturen naar
zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 5
november 2020 19.00 uur.

Naar een kerkdienst uit de Dorpskerk luisteren?
Ga naar onze site www.protestantschipluiden.nl,
het kopje kerkdiensten en dan naar kerkdienst
beluisteren of naar www.kerkomroep.nl.

Op de hoogte blijven? Check: @ www.protestantschipluiden.nl
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